
 
 

Wandelen, fietsen, mountainbiken, cultuur opsnuiven, musea bezoeken, heerlijk genieten 

van een terrasje, een wijndomein bezoeken. Dat en zo veel meer kan je beleven in en rond 

Borgloon.  

Als kinderen van de streek geven we je graag onze tips en bezienswaardigheden mee die 

jouw herrinering aan je verblijf bij La Maison de Marie helemaal onvergetelijk zal maken.  

 

Kunst en cultuur opsnuiven  

De doorkijkkerk en de twijfelgrens  

Op amper 10 minuten fietsafstand vind je het intussen wereldbe roemde doorkijkkerkje in 

de prachtige Loonse velden. Maar weet jij ook de twijfelgrens te vinden? Het kunstwerk 

onthult de naam ótwijfelgrensô slechts vanuit ®®n bepaalde invalshoek. Een verborgen parel 

op wandelafstand van de doorkijkkerk, waarbij je bijv oorbeeld even kan genieten van een 

picknick in de nabijgelegen speelboomgaard. Voor de recreatieve wandelaars onder is de 

wandeling rondom deze site een aanrader, de Verborgen Moois wandeling van Groot -Loon 

is één van de routes die je aantreft tussen onze wandelkaarten. Het Loonse landschap 

doorstaat hier moeiteloos de vergelijking met Toscane, laat je verbazen door de glooiende 

akkers en uitgestrekte hoogstam boomgaarden.  

 

 

 



 
 

Praktisch:  

Met de fiets rij je richting Borgloon centrum via 

de N76. In het centrum sla je linksaf richting 

Tongeren waarbij je na een korte helling rechts 

afslaat richting Groot -Loon. Van hieruit kan je de 

bewegwijzering naar de doorkijkkerk volgen.  

Op zoek naar de twijfelgrens? Vanop de 

betonweg richting doorkijkkerkje ga je rec htdoor 

in plaats van de afslag rechts naar het kerkje. De 

weg loopt naar beneden en kruist de Romeinse 

kassei. Je vervolgt je weg naar beneden waarbij 

je eerstvolgend onverharde kruising neemt. Let 

op voor kruisende fietsers, dit betreft de 

moutainbike lus  van Borgloon. Na amper 50m 

kan je rechts omhoog een wandelpad volgen 

richting de twijfelgrens. We twijfelen of jij de 

juiste invalshoek weet te vinden voor een 

adembenemende foto!  

 

 

 

 

 

 Op zoek naar de ideale plaats voor een 

heerlijke picknick? De speelboomgaard vind je 

in de onmiddelijke nabijheid van zowel de 

doorkijkkerk als de twijfelgrens. De ingang van 

de weide ligt op de kruising van de betonweg 

naar de kerk en de Romeinse kassei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Vallei van Colen  

In de vallei van de Kleine Herk in Borgloon ligt de abdij Mariënlof, die in de volksmond 

beter gekend is als het klooster van Colen. De panoramische uitzichten en de 

erfgoedrijkdom zijn de belangrijkste troeven van deze Verborgen Moois wandeling. Niet 

voor  niets dat kunstenaars zich laten inspireren door deze magische plaats. In 2012 

bouwde de Schotse kunstenaar Aeneas Wilder een opvallend architecturaal bouwwerk.  

Praktisch:  

De Verborgen Moois wandeling van Colen ligt als het ware in onze achtertuin. Je ka n je 

orienteren op de kerktoren van Kerniel, de straat in een lus eromheen brengt je naar de 

prachtige treurwilg en wandelpad richting vlonderpad. Geniet van de heerlijke stilte en de 

mooie natuur!  

Het kunstwerk van Aeneas Wilder bereik je door het gravelp ad aan de treurwilg te nemen 

dat je naar de andere kant van de vallei leidt. Via de prachtige allee naar het voormalige 

klooster bereik je de weide met het kunstwerk. Prachtige fotoôs gegarandeerd, met een 

formidabel spel tussen licht en schaduw.  

 

 

 



 
 

Tranendreef  

In het landschap, langs de dreef naar het kasteel van Hex , vind je vier boomtenten waarin 

je kunt overnachten. De traanvormige sculpturen hangen aan hoogstammen en vormen 

een alternatief onderkomen om een nacht in Haspengouw door te brengen. Het werk van 

Dré Wapenaar (NL) bevindt zich steeds op de grens tussen a rchitectuur en 

beeldhouwkunst, tussen verblijven en ontmoeten. Zijn sculpturen zijn hoofdzakelijk 

tentconstructies die tijdelijk geplaatst worden. Ze nodigen uit om ze te bezetten, erin te 

verblijven of eronder te schuilen. De sociale interactie rond het w erk is voor de kunstenaar 

van groot belang. Het kunstwerk kadert in pit -  kunst in de open ruimte van Borgloon -

Heers, een project van de provincie Limburg.  

Bij de boomtenten van Dré Wapenaar in de Tranendreef vind je nu ook Field Furniture 

"Pure Nature" va n de Nederlandse Ardie Van Bommel. Zij brengt een zit - , was - , toilet - , en 

barbecue -eenheid gebaseerd op de paloxen of fruitkisten die je zo vaak ziet in het 

Haspengouwse landschap.  

Praktisch:  

Deze opmerkelijke tranendreef vind je langs de dreef naar het ka steel van Hex (zijstraatje 

van Alfonsstraat) in de Loonse deelgemeente Bommershoven. We raden jullie aan deze 

verplaatsing met de fiets te maken, het is amper 15 minuutjes en je passeert bovendien 

mooie landschappen. Met de auto kan ook, maar parkeren in d e dreef is ten strengste 

verboden.  

 

 


